
 

 

Cultuurreis naar 

Rome 
o.l.v. Jean-Louis Vanhelmont 

 

6 september tot 10 september 2024 
 

 

 
 

Ontdek Rome, een stad waar geschiedenis en hedendaagse charme samensmelten. Bewonder iconische 
monumenten zoals het Colosseum en het Pantheon, getuigen van een roemrijk verleden. Dwaal door 

sfeervolle straatjes en proef de authentieke Italiaanse keuken. 

We reizen in een klein gezelschap (maximum 12 personen)   
Onze eigen Vlaamse gids zal de groep begeleiden van bij het vertrek in Zaventem tot bij de terugkeer. 

We hebben gekozen voor de formule zonder lunch, omdat we meer flexibiliteit in het programma willen 
behouden om niet te veel tijd te verliezen met een georganiseerde maaltijd ’s middags. 

De volgorde van bezoeken, op de vastgelegde musea na, kunnen wijzigingen in functie van  
opportuniteiten die zich kunnen voordoen. 

 



 

 

Dag 1   Brussel - Rome  
  
Samenkomst van de deelnemers op de luchthaven van Zaventem om 12u30  
  
Brussel vertrek   14u55 vlucht SN3181  
Roma Fiumicino  17u00 aankomst 
 
Na aankomst in Rome worden we op de luchthaven opgehaald door een busje dat ons naar het hotel 
brengt. Nadat we ons hebben opgefrist in het hotel, zullen we genieten van een diner waarna we een 
korte verkenningswandeling in de omgeving maken en de sfeer van de stad kunnen opsnuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor deze reis verblijven we in Hotel Augusta Lucilla Palace 4**** 
Dit historische hotel, gelegen in het bruisende centrum van Rome, staat bekend om zijn gemakkelijke 
toegang tot beroemde bezienswaardigheden zoals het Colosseum, het Forum Romanum en de 
Trevifontein. Het hotel combineert een klassieke uitstraling met hedendaagse voorzieningen en bevindt 
zich op loopafstand van het centrale treinstation Roma Termini, waardoor het een ideale uitvalsbasis 
vormt voor het verkennen van de stad. 
 

 
 
https://www.augustalucillapalace.com/ 
Avondmaal in een restaurant in de omgeving van Piazza Quirinale waarna overnachting in ons hotel.   



 

 

Dag 2   Vaticaan - Sixtijnse Kapel - Pantheon 
 
Na het ontbijt bezoeken we het Vaticaan, te beginnen met het Vaticaans Museum. Dit museum 
herbergt een ongekende collectie van kunstschatten, waaronder de beroemde Sixtijnse Kapel met de 
plafondschilderingen van Michelangelo. De aansluitende verkenning van de Sint-Pietersbasiliek laat ons 
kennismaken met een van de grootste en meest indrukwekkende kerken ter wereld. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrije lunch 
 
In de namiddag staan Piazza Navona en het Pantheon op het programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Piazza Navona is één van de mooiste en bekendste pleinen van Rome. Het is er niet alleen erg gezellig 
maar er valt ook heel wat te zien. Een van de 3 fonteinen op het plein, de Fontana dei Quattro Fiumi, 
werd namelijk gemaakt door de beroemde kunstenaar Bernini. Je wandelt er tussen historische 
bouwwerken en langs gezellige restaurantjes en je zal er ook heel wat straatartiesten zien die het beste 
van zichzelf geven. 
 

 
 
 

 
 
Het Pantheon is een architectonisch wonder met een fascinerende geschiedenis. Gebouwd door keizer 
Hadrianus tussen 118 en 125 na Christus bovenop de overblijfselen van een tempel. Het gebouw is een 
verbluffend staaltje van klassieke Romeinse bouwkunst en is bekend om zijn enorme koepel. 
Deze heeft een oculus, een rond gat in het midden. Dat zorgt voor een natuurlijke lichtinval en 
een bijzondere sfeer in het gebouw.   
 
Avondmaal in de omgeving van Campi dei Fiori en overnachting in ons hotel. 
 
 
 
 



 

 

Dag 3  Collosseum - Forum Romanum 
 
Na een ontspannen ontbijt in het hotel beginnen we onze dag met een bezoek aan het iconische 
Colosseum. Dit monumentale amfitheater, bekend om zijn gladiatorengevechten, vertelt verhalen van 
historische heldenmoed en Romeinse grandeur. De echo's van het verleden zijn hier nog steeds 
voelbaar. 

 
 
Aansluitend wandelen we naar het Forum Romanum. Dit was ooit het epicentrum van het Romeinse 
Rijk, een plaats vol leven en politieke intriges. Terwijl we tussen de ruïnes doorlopen, krijgen we een 
uniek beeld van hoe het leven er tweeduizend jaren geleden uitzag. 
 

 
 
 



 

 

 
Na de facultatieve lunch verkennen we de buurt van Piazza Venezia met o.a. Forum Trajanum, de via del 
Corso en het Italiaanse parlement. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze dag eindigt in Trastevere, een wijk 
die bekendstaat om zijn schilderachtige 
straatjes en levendige sfeer. Hier kunnen 
we genieten van authentieke Romeinse 
gastvrijheid en de dag afsluiten in een 
ontspannen setting. 
 
 

Avondmaal in Trastevere en overnachting in ons hotel. 
 



 

 

Dag 4  Piazza del Popolo en Galleria Borghese 
 
Na het ontbijt beginnen we met een bezoek aan 
Piazza del Popolo. Dit historische plein, omringd 
door neoklassieke architectuur, is een charmante 
ontmoetingsplaats en biedt toegang tot de 
beroemde Via del Corso.  
  
Aan de noordzijde van het plein liggen de Santa 
Maria dei Miracoli Kerk en de Santa Maria di 
Montesanto Kerk en in het centrum de Egyptische 
obelisk. 
 
Vervolgens gaan we naar Villa Borghese, één van de 
grootste en mooiste parken van Rome.  
 

Dit park, rijk aan kunstgalerijen zoals de Galleria 
Borghese, biedt een serene ontsnapping aan de 
drukte van de stad en is een perfecte plek voor 
een rustige wandeling. 
 
Voor de lunch begeven we ons naar de buurt van 
Piazza di Spagna. Het plein dankt zijn naam aan 
de aanwezigheid van de zetel van de Spaanse 
ambassade in het Vaticaan. De gebouwen 
rondom het plein dateren allemaal tussen de 
zeventiende en negentiende eeuw. Hier vind je 
ook een obelisk gewijd aan de Maagd Maria en 
de kerk van Trinità dei Monti. 

 
Onze wandeling gaat verder naar de Spaanse Trappen,  
een perfecte plek voor een mooie foto en om de sfeer 
van Rome te proeven. Daarna volgt een bezoek aan de 
wereldberoemde Trevifontein, waar een traditionele 
muntworp niet mag ontbreken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avondmaal in een restaurant de buurt van ons hotel 
waarna overnachting. 
 



 

 

Dag 5   Santa Maria Maggiore - Merato Centrale 
 
Na een gezellig ontbijt beginnen we onze dag met 
een ontspannen wandeling door de wijk rondom 
Termini. Onze tocht brengt ons eerst naar de 
indrukwekkende Basilica di Santa Maria Maggiore, 
een historisch en architectonisch hoogtepunt. 
Vervolgens wandelen we naar het levendige 
Piazza della Repubblica en bewonderen we het 
monumentale Monumento della Caravella.  
 
We bezoeken ook de historische kerk S. Bernardo 
alle Terme. Een bijzonder moment is het stilstaan 
bij de Fontana del Mosé, een prachtige fontein. 
We sluiten onze ochtend af met een bezoek aan 
de bruisende Mercato Centrale, waar de lokale 
sfeer en heerlijke geuren ons zullen betoveren. 
 
Voor de lunch zoeken we een gezellig restaurant uit, waar we kunnen genieten van de lokale Italiaanse 
keuken. 
 
 

 
 
In de namiddag bezoeken we Janicolo, één van de hoogste heuvels in Rome. Deze plek biedt een 
adembenemend uitzicht over de stad. 
In de vooravond vertrekken we per minibus naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België. 
 
Vluchtgegevens: 
 
Roma Fiumicino vertrek om 21u00 met vlucht SN3184 
Zaventem aankomst om 23u10 
 
 
 
 



 

 

Prijs van de reis: 1.110 per persoon op basis van kamer met ontbijt 
Toeslag eenpersoonskamer 380 euro 
  
Inbegrepen in de prijs: 

- vluchten met Brussels Airlines naar Rome, heen en terug 
- transfer per minibus  van de luchthaven naar het hotel en terug 
- Bagage 23kg + 1 handbagage van 8kg 
- BTW en luchthaventaksen 
- Verblijf in Hotel Augusta Lucilla Palace 4* met ontbijt 
- Nederlandstalige reisleider gedurende gans de reis 

 
Niet inbegrepen: 

- overige maaltijden 
- inkomgelden (korting voor 65++) 

- annulatie- en reisverzekering 

- de citytax à 7,5 euro per persoon per nacht (verplicht ter plaatse te betalen) 

 
Kleine groep van 9 deelnemers minimum (maximum 12 deelnemers) 
 
 

 Reisleider   

 Vanhelmont Jean-Louis.  

 -  licentiaat geschiedenis en gediplomeerd gids 

 -  gidst al meer dan 30 jaar 

 -  specialiteit: klassieke oudheid 


